
Stille week 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst: 19.30 u Br. Jan Jacobse
(PKN De Ontmoeting)
organist: Peter Geldof Jr
lector: Joke Corbijn

Goede Vrijdag

__________________________________________________________________________
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.
Zingen: gezang 177: 1, 2, en 3; Leer mij, o Heer uw lijden recht betrachten.
Stil gebed, votum en groet.
Zingen: psalm 22: 1 en 5; Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij.
Lezing (voorganger): Psalm 22: 2-19.
Zingen: psalm 22:8; O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Gebed 
Lezing (lector): Mattheus 27: 45-54.
Zingen: gezang 476: 1 en 2; Eeuwig Woord, u willen wij bezingen. 
Verkondiging: Jezus schreeuwt het uit! 
(kernteksten Matheus 27: 46 en 50).
Zingen: gezang 182: 1, 2, 3 en 6; Jezus, leven van ons leven.
Dankgebed
Collecten
Slotlied: Gezang 195; Nu valt de nacht 
Zegen
__________________________________________________________________________

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Gezang 177: 1, 2, en 3; Leer mij, o Heer uw lijden recht betrachten.

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

3. O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden?
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Psalm 22: 1 en 5; Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij. 
 
1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
5. Ik ben alleen als in een leeuwenkuil. 
Mijn oren zijn vervuld van hun gehuil, 
en waar ik opzie, staar ik in de muil 
van wilde dieren. 
Buffels van Basan, sterke jonge stieren, 
staan om mij heen, die met hun hoge hoornen 
en bliksemende ogen op mij toornen   
ik ben alleen. 
 
Lezing (voorganger): Psalm 22: 2-19. 
 
2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al 
schreeuw ik het uit. 3 ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en U antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 4 U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. 5 Op U 
hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste hen, 6 tot U 
geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd. 7 Maar ik ben 
een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. 8 Allen die mij zien, 
bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: 9 ‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je 
verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’ 10 U hebt mij uit de buik van mijn 
moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, 11 bij mijn geboorte vingen uw handen 
mij op, van de moederschoot af bent U mijn God. 12 Blijf dan niet ver van mij, want de nood is 
nabij en er is niemand die helpt. 13 Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan 
omsingelen mij, 14 roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. 15 Als 
water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. 
16 Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, U legt mij neer 
in het stof van de dood. 17 Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij 
hebben mijn handen en voeten gebonden. 18 Ik kan mijn beenderen tellen. Zij kijken vol 
leedvermaak toe, 19 verdelen mijn kleren onder elkaar, werpen het lot om mijn gewaad. 
 
Psalm 22: 8; O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! 
 
8. O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! 
Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer! 
Mijn vege rest zal zonder tegenweer 
haast zijn verslonden. 
Red dan mijn leven uit de muil der honden! 
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten! 
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten! 
Toon mij uw trouw! 
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Lezing (lector): Mattheus 27: 45-54. 
 
45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.  
46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eli, Eli, lema 
sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 47 Toen de 
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ 48 Meteen kwam er uit 
hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in water met azijn doopte. Hij stak de 
spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken. 49 De anderen zeiden: ‘Laten we nu 
maar eens zien of Elia Hem komt redden.’ 50 Jezus riep opnieuw, luidkeels, en gaf de geest. 
51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en 
de aarde beefde en de rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de lichamen van 
veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53 na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de 
graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen. 54 Toen 
de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten 
wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk 
Gods Zoon.’ 
 
Gezang 476: 1 en 2; Eeuwig Woord, u willen wij bezingen.  
 
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuel! 
 
2. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 
die voor 's werelds zonden boet, 
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 
waarlijk drank uw heilig bloed. 
Uit een duister, vreeslijk boven mate, 
riept Gij tot Hem die U had verlaten, 
maar uw stem breekt door de nacht: 
Vader, wereld, 't is volbracht. 
 
Gezang 182: 1, 2, 3 en 6; Jezus, leven van ons leven. 
 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
3. Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan 't kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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Slotlied: Gezang 195; Nu valt de nacht  
 
1 Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
2 De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
3 Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 
4 't Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
 
5 Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen. 
 
 
Doven van de vijfde kaars  
 
We verlaten in stilte de kerkzaal 
 
  


