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ZONDAG 15 december 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 3e adventszondag 
 
16.30 uur:  Ds. Peter Zaadstra, PKN Kockengen 

      Lector: Keesjan de Bruijne 

 Huisband  “To Connect” 

 
 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied:   Opwekking 411 

    Geprezen zij de Here 

Stil gebed Votum en groet 
 

Aanvangstekst: Romeinen 13:11-12 

Zingen:    Opwekking 755 

    Laat ons Christus zien 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezing:   Openbaring 15 

Zingen:    Opwekking 180 

    Bron van licht en leven 

Verkondiging 
 

Zingen:    Opwekking 780 

    Ik zie uit naar de Heer 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen:    Opwekking 726 

    Anker in de tijd 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

Collecte 

Slotlied:   Opwekking 710 

    Zegen mij 

Zegen 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 411: GEPREZEN ZIJ DE HERE 
 

Refrein: 
Geprezen zij de Here.  ) 
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x 
die God is ons heil.  ) 
 

Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
 

Refrein: 
 

Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
 

Refrein: 
 

©1991 Universal Songs, Tekst & muziek: Peter van Essen 

 

Aanvangstekst: Romeinen 13 
11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet 
ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 
De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de 
praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 
 
Opwekking 755: LAAT ONS CHRISTUS ZIEN 
 

Bewerk ons hart, o God, 
maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen 
wat U spreekt tot ons. 
Plant uw Woord diep in ons hart; 
geef het rijke vrucht. 
Leid ons in uw waarheid, Heer; 
geef dat twijfel vlucht. 

 

 
Refrein: 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is 
Heer! 

 

Uw Woord is levend licht 
voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding heen, 
wijst ons steeds uw pad. 
Uw Woord is brood voor onze ziel, 
vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 
Heer, spreek tot ons vandaag. 

 
(Refrein) 
 
Waar zouden wij gaan, Heer? ) 
Waar zouden wij gaan?  ) 4x 
U hebt de woorden van eeuwig ) 
leven.    ) 
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Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 
 
Ps.119:105; Mat. 13:3-9, 18-23; Joh. 6:68, 16:13; 2 Kor. 4:6; Fil. 2:9-11; 2 Tim. 3:16. Oorspr. titel: Show us Christ Tekst: Doug Plank & Bob Kauflin, Muziek: Doug 

Plank, Ned. tekst: Harold ten Cate, ©2011 Sovereign Grace Worship / Sovereign Grace Praise / Small Stone Media 

 
Schriftlezing: Openbaring 15 
 
De zeven offerschalen 
1 Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren 
zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een 
einde komt. 2 Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de 
glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden 
overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. 3 Ze zongen het 
lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk 
zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw 
bestuur, vorst van de volken. 4 Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet 
prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U 
neerwerpen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ 5 Hierna zag ik de 
hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. 6 De zeven engelen met de zeven 
plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een 
gouden band om hun borst. 7 Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven 
engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in 
eeuwigheid. 8 Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon 
de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een 
einde was gekomen. 
 
Opwekking 180:  BRON VAN LICHT EN LEVEN 
 
Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig. 
Heer, wij danken U. 
 

 
Refrein: 
Laat de zon van uw gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid, 
halleluja. 

 
U bent onze Vader, 
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 
 
(Refrein) 
 

U bent onze Koning, 
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 
 
©Mirre Produkties, Tekst: Jan Visser, Muziek: Nando van Essen 
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Opwekking 780: IK ZIE UIT NAAR DE HEER 
 
Ik zie uit naar de Heer.  ) 
Ik zie uit naar de Heer.  )  
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x 
en verlangt naar zijn Woord. ) 
 
 

 
Refrein: 
Wij verwachten vol verlangen de 
Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.  

Ik zie uit naar de Heer...  (2x) 
 
(Refrein) 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. ) 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 
meer dan wachters uitzien ) 2x 
naar de morgen.  ) 

 
Ik zie uit naar de Heer... (2x)  
 
(Refrein 2x) 

 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Psalm 33: 20-21 en 130: 5-6, Tekst: traditional, Muziek: Marcel Koning/ Luca Genta, ©2008 Small Stone Media 

 
Opwekking 726: ANKER IN DE TIJD 
 
1. Er is een onbegrensde liefde 
die alles draagt en nooit vergaat. 
Er is een hoop die nooit meer 
wankelt 
en die de zwaarste storm doorstaat. 
Er is een licht dat ons de weg wijst, 
ook als wij nu niet alles zien; 
een fundament voor ons vertrouwen, 
tot aan de dag dat wij Hem zien. 

 
2. Er is voor vijanden verzoening 
en echte vrede na de strijd; 
vergeving voor de zwaarste zonden, 
een nieuw begin met God, altijd. 
Er is een eeuwig rijk van vrede 
dat in ons midden zichtbaar wordt; 
een stukje hemel hier op aarde, 
in Jezus Christus, Zoon van God, 

 
Refrein: 
Hij is de spil van alle eeuwen, 
Hij is het anker in de tijd . 
Hij is de bron van al het leven; 

Hij is ons doel in eeuwigheid. 
Hij is ons doel in eeuwigheid . 

 
3. Er is een wonder van bevrijding; 
de laatste redding in de nood. 
En er is troost in pijn en lijden; 
een eeuwig leven na de dood. 
Er is gerechtigheid voor allen 

en onze trouw wordt eens beloond. 
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig, 
met Jezus Christus, Vaders Zoon. 
 
(Refrein 2x) 
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Bridge: 
0, Jezus, hoe vertrouwd 
en goed klinkt mij uw naam in 't oor, 
Uw naam die mij geloven doet; 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
 

Refrein: 
U bent de spil van alle eeuwen. 
U bent het anker in de tijd . 
U bent de bron van al het leven; 
U bent ons doel in eeuwigheid. 
U bent ons doel in eeuwigheid. 

Romeinen 5:1-12, Psalm 116 Oorspr. titel : Anker in der Zeit Tekst & muziek: Albert Frey, Bridge met toestemming geciteerd uit LvdK Gez 446, strofe 1 Ned. tekst: 

Harold ten Cate, ©LC07224 SCM Hänssler 

 
Opwekking 710:  ZEGEN MIJ 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Tekst: Hans Maat, Muziek: Gerrit Dekker, ©2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music / Small Stone Media 


