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In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 213 vers 1, 2 en 3 (Zingende gezegend)
We richten ons naar God

- Stil gebed

- Woord van verwachting

- Groet van God

Zingen: Psalm 103:1 (De nieuwe Psalmberijming)
Wat God met het avondmaal bedoelt
Geloofsbelijdenis

Gebed voor de viering

Zingen: Gezang 360 vers 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken 1973)
Viering Heilig Avondmaal

Zingen (aan tafel): Psalm 133 vers 1

Dankgebed en gebed om opening van het Woord
Bijbellezing: Psalm 130

Zingen: Psalm 130 vers 3

Verkondiging n.a.v. Psalm 130 vers 5 en 6
Dankgebed

Aankondigen van de collecten: jaarproject Gambia en de Kerk
Zingen: Psalm 27 vers 7

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Lied 213 vers 1, 2 en 3 (Zingende gezegend)

1. Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2. Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven -
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

Psalm 103:1 (De nieuwe Psalmberijming)

1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.

Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.

Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.

Hij is het die van ziekte je geneest.



Gezang 360 vers 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken 1973)

1 Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.

2 Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij geboodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

Psalm 133 vers 1

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.

Psalm 130

1 Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot U, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

3 Als U de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?

4 Maar bij U is vergeving,

daarom eert men U met ontzag.

5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem



en verlangt naar zijn woord,

6 mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7 Israél, hoop op de HEER!

Bij de HEER is genade, bij Hem
is bevrijding, altijd weer.

8 Hij zal Israél bevrijden

uit al zijn zonden.

Psalm 130 vers 3

3 Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Psalm 27 vers 7

7 O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.



