ZONDAG 15 september 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live ‘

J
Kerkdienst: ‘

16.30 uur: Student Arjan Smit (Dordrecht) e Soe RS,
Organist: Bastiaan Gunst
Lector: Niek Abrahamse

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)
Aankondiging van het welkomstlied

(de gemeente gaat staan)

Zingen: LvdK 328 Heere Jezus om Uw Woord

Stil gebed

Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)

Zingen: Ps. 62: 1 en 5

Gebed

Schriftlezing: Psalm 37: 1-11, 39-40

Zingen: Ps. 73:1,8,9

Verkondiging: ‘Christelijke hoop in een oneerlijke wereld’
Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen

Dankgebed en voorbede

Collecte (aankondigen waarvoor de collecte bestemd is)

le collecte voor de diaconie: Jaarproject Gambia, 2¢ collecte voor de kerk
Zingen: LvdK 14 De Heer is mijn Herder

Geloofsbelijdenis (zingen)

Zingen: LvdK 291 Nooit kan 't geloof teveel verwachten
Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Heere Jezus om Uw Woord (LvdK 328)

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,

Ps. 62: 1 en 5 (LvdK)

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil,- op Hem toch kan ik
bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Psalm 37: 1-11, 39-40

1 Van David.

2 Ons gevoel en ons verstand
zZijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons
allen.

Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen,

2 zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je

doen:

6 het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de

middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven,

aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de HEER, zullen het land

bezitten.

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem

niet.

11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvioed en

vrede.



39 De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, Hij is hun toevlucht in tijden

van nood.

40 De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, Hij bevrijdt hen ook nu van de
zondaars, Hij redt hen, want zij schuilen bij Hem.

Ps. 73: 1,8,9 (LvdK)

1 Ja, God is goed voor Israél,

is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgegleden.

Mijn afgunst groeide met de dag,
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,

zo zonder kwelling en gemis.

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,

God die mij troost, die bij mij zijt,

mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,

Wees mijn verlangen (Opwekking 520)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van uw licht
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Dat ik in U blijf en U in mij Heer

U als mijn vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
Maak mij tot machtige daden bereid

Wees als een burcht

Als een toren van kracht

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is als wat ik wens

Met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

8 Hoe was ik in opstandigheid
een dwaas voor U die wijsheid zijt.
Ik zag geen zin meer in het leven,
dat door het kwade scheen
omgeven,

dat naar geen doel meer scheen
gericht.

Ik was voor U, die troont in 't licht,
een zot, die ziet en niet verstaat,
een dier, het weet niet waar het
gaat.

Gij zijt getrouw, uw raad houdt
stand,

uw wijsheid is het die mij leidt

en eenmaal kroont met heerlijkheid.



Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van uw zon
Stralend van vreugde )

Getooid als een bruid )

Gaat mijn verlangen )

Nog meer naar U uit ) 2x

De Heer is mijn Herder (LvdK 14)

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

4 De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Nooit kan 't geloof teveel verwachten (LvdK 291)

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!

En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemdling-schap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!



