ZONDAG 2 juni 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. William de Hek (CGK ‘s Gravendeel)
Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Sjoerd Sijnstra
Band: “to Connect”

Welkom en mededelingen
Intochtslied: LvdK 305: 1 en 2
Votum en groet

Zingen: Psalm 25: 2 en 4 (NB)
Gebed
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Schriftlezing: Psalm 13; Mattells 26: 36-46; 1 Petrus 4: 1-11

Zingen: Psalm 13: 1 en 2 (DNP)

Preek (Leerdienst over de derde bede: Uw wil geschiede)

Zingen: LvdK 473:1,2,5en 10
Dankgebed en voorbede

Aankondigen van de collecte (1° collecte voor het jaarproject van stichting Present
en voedselbank Walcheren en de 2¢ collecte voor de kerk)

Zingen: Psalm 86: 1 en 4 (NB)
Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 124 (Ik bouw op U)

Zegen
LvdK 305: 1en 2

1 Waar God de Heer zijn schreden
zet

daar wordt de mens, van dwang
gered,

weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met
macht

wordt aan het volk dat Hem
verwacht

de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar
woord

drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen beuvrijd

en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons
geslacht,

opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
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Psalm 25: 2 en 4 (NB)

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen

3 Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk' ogen

en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.

zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

4 God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.

Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Psalm 13

1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,
hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat? 3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door
zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?

Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? 4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. 5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘lk
heb hem verslagen,” mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. 6 Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,

ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

Mattels 26: 36-46;

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood
en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.” 27 En Hij nam
een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen
hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot
vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de
wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van
mijn Vader.” 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er
staat geschreven: “lk zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen
uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan
naar Galilea.” 33 Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’
34 Jezus antwoordde hem: ‘lk verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft,
zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven,
verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

In Getsemane

36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd
werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.” 37 Hij nam Petrus en de twee
zonen van Zebedelis met zich mee. Toen Hij bedroefd en angstig begon te worden, 38 zei
Hij tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.” 39 Hij liep
nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, als het mogelijk
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is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil,
maar zoals U het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij
zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met Mij waken? 41 Blijf wakker en bid
dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.” 42
Voor de tweede maal liep Hij bij hen vandaan en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat
deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het
wilt.” 43 Toen Hij terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen, want ze waren door
vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de
derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde Hij zich weer bij de
leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij
waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij
die Mij uitlevert, is al vlakbij.’

1 Petrus 4: 1-11

1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen
met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft
afstand genomen van de zonde. 2 Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet
meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. 3 U hebt al genoeg tijd
verspild aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben: losbandigheid, wellust,
dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. 4 Zij vinden het
vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom
kwaad over u. 5 Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover Hem die
zich gereedhoudt om recht te spreken over levenden en doden. 6 Ook aan de doden is het
evangelie verkondigd, opdat ook zij, al ondergaan ze zoals alle mensen het oordeel over
hun aardse bestaan, bij God in de geest kunnen leven.

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u
kunt bidden. 8 Heb elkaar véor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees
gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God
gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van
Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn
die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet
u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in
alle eeuwigheid. Amen.

Psalm 13: 1 en 2 (DNP)

1. Hoelang nog kijkt U mij niet aan, 2. Verhoor mij, HEER, toon uw
vergeet U wat ik moet doorstaan? gezicht.

Hoelang nog, HEER, blijft U Verdrijf de nacht, kom met uw licht.
verborgen? Laat hen die op mijn leven jagen
Hoelang nog kwellen mij de zorgen niet vieren dat ik ben verslagen,

en kan mijn vijand vrijuit gaan? niet juichen dat ik ben gezwicht.



LvdK 473:1,2,5en 10

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heilge Geest er woon'.

Psalm 86: 1 en 4 (NB)

1 Hoor mij, Heer, wil antwoord
zenden,

zie mijn bittere ellende.

Hoed mijn leven, U gewijd,

stel uw knecht in veiligheid.

Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.

Stel mij in het blijde licht,

want ik zoek uw aangezicht.

Opwekking 124 (Ik bouw op U)

Ik bouw op U Mijn Schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan

Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen

En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning

Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Toch rijst in mij een lied van overwinning

Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Ik bouw op U Mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan )

In rust met U die mij hebt voortgeleid ) 2x
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2 Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

4 Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.



