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ZONDAG 5 november 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst 
 
16.30 uur:  Dr. Mar van der Veer (PKN Zierikzee) 

      Organist: Bastiaan Gunst 

     Lector:     Sjoerd Sijnstra 

 
 

 
Psalm 105 : 1 en 2 Loof God de Heer 
Aansteken van de Paaskaars 
Stil gebed, votum en groet   
Psalm 143 : 1 en 2  O Here hoor naar mijn gebeden  
Gebed 
Eerste lezing Amos 7 : 1- 9 
Psalm 77 : 2 en 3   Zou de Heer zijn volk verstoten?  
Tweede lezing Openbaringen 22 : 1 – 7 
NLB 771  Ik weet van een stad 
Verkondiging: DIT DEED DE HEER MIJ ZIEN   
NLB 489: 2 en 3 Geen ander teken ons gegeven 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 5 : 6 en 7  Maar die uw lieve naam belijden  
Gebeden 
NLB  755  Toch overwint eens de genade 
Zegen 
 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 

neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 105 : 1 en 2 Loof God de Heer 
 

1. Looft God den Heer, en laat ons 
blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

2. Vraagt naar des Heren grote 
daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

 

Psalm 143 : 1 en 2  O Here hoor naar mijn gebeden 
 

1. O Here, hoor naar mijn gebeden, 
zie mij als smeekling tot U treden, 
verhoor mij, God, die trouw betoont, 
die ieder richt naar recht en reden, 
die boven ons als koning troont. 
 

 

2. Ik nader U, het hoofd gebogen. 
Gij kunt, o Heer, geen kwaad 
gedogen, 
ga met uw knecht niet in 't gericht, 
doe hem niet weg van voor uw ogen; 
wie is rechtvaardig in uw licht? 

Eerste lezing Amos 7 : 1- 9 
 

Visioenen 
1 Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag hoe Hij een zwerm sprinkhanen 
schiep net toen het nagras opkwam. (Dat is het gras dat opkomt nadat er voor de 
koning al gemaaid is.) 2 En toen de sprinkhanen ook het laatste groen van het 
land wegvraten, zei ik: ‘HEER, mijn God, vergeef het volk van Jakob toch, hoe 
zou het dit kunnen overleven? Het is zo klein!’ 3 Toen kreeg de HEER medelijden: 
‘Het zal niet gebeuren,’ zei de HEER. 4 Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik 
zag hoe God, de HEER, bevel gaf om het land met vuur te straffen. De vlammen 
verteerden het water in de diepte, en toen ze over het land sloegen 5 zei ik: 
‘HEER, mijn God, ik smeek U: houd op hiermee! Hoe zou het volk van Jakob dit 
kunnen overleven? Het is zo klein!’ 6 Toen kreeg de HEER medelijden: ‘Ook dit zal 
niet gebeuren,’ zei God, de HEER. 7 Dit heeft Hij mij laten zien: Ik zag hoe de 
Heer op een loden muur stond met een loden voorwerp in zijn hand. 8 En de 
HEER vroeg mij: ‘Wat zie je, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Lood.’ Toen zei de Heer: 
‘Een loden last zal Ik mijn volk Israël opleggen, Ik zal het niet langer sparen. 9 De 
offerhoogten van Isaaks volk zullen worden verwoest, de heiligdommen van Israël 
zullen in puin vallen, en Ik zal het huis van Jerobeam treffen met het zwaard.’ 
 

Psalm 77 : 2 en 3   Zou de Heer zijn volk verstoten? 
 

2. 's Nachts doet Gij mijn ogen 
staren. 
Denkend aan het spel der snaren, 
aan de dagen van weleer, 
vindt mijn hart geen woorden meer. 

 

En ik vraag aan mijn gedachten: 
laat de Heer voor immer smachten? 
Neemt Hij hen die smekend staan 
niet meer in genade aan? 
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3. Zou de Heer zijn volk verstoten? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 
 

Tweede lezing Openbaringen 22 : 1 – 7 
 

Openbaring 22 
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als 
kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam 2 en stroomde dwars 
door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de 
volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van 
God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren 4 
en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er 
geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze 
niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen 
heersen tot in eeuwigheid. 
Slot 
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de 
God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten 
zien wat er binnenkort gebeuren moet.’ 7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich 
houdt aan de profetie van dit boek. 
 

NLB 771  Ik weet van een stad 
 
1. Ik weet van een stad die komen 
zal, 
een stad op een berg hoog boven 
het dal, 
met muren en poorten en lichten 
en mensen met blijde gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst 
heeft, 
Jeruzalem, dat wordt een feest. 

 
2. Ik weet van een stad die het einde 
is, 
een stad met een gouden 
geschiedenis 
een stad van leven met woorden 
zoals je ze nergens nog hoorde. 
Ik weet van een stad, een nieuw 
begin, 
Jeruzalem, die ik bemin. 

 
3. Ik weet van een stad op Sions top, 
een stad van vrede dicht bij God, 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 

Ik weet van een stad waar je schuilen 
mag, 
Jeruzalem, eens op een dag



4 
 

.NLB 489: 2 en 3 Geen ander teken ons gegeven 
 
2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 
3. Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede -  
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

 

Psalm 5 : 6 en 7  Maar die uw lieve naam belijden 
 
6. Maar die uw lieve naam belijden, 
vinden een schuilplaats aan uw hart: 
zij zullen vrij van zorg en smart 
juichende zich in U verblijden 
ten allen tijde. 
 

 
7. Want gij vervult wat Gij beloofde, 
die vromen met uw zegen dekt: 
o Heer, uw sterke vrede strekt 
tot schild en schutse voor de 
hoofden 
van die geloofden. 

  

NLB 755 Toch overwint eens de genade 
 
1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
 
 
 
 

 
2. O welk een vreugde zal het 
wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


