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ZONDAG 15 oktober 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Br. Geert Verschuure (PKN, Goes) 

      Organist: Peter Geldof jr. 

     Lector: Nizetta de Bruijne 

      

 

Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Psalm 6: 1, 3 en 5 – HEER, toon mij uw genade 
Ontsteken paaskaars 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Zingen: Gezang 323: 1 en 8 – God is tegenwoordig 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Zingen: Gezang 395: 1, 3 en 4 – O Heer, verberg U niet voor mij 
Schriftlezingen (door lector): 

- Psalm 88 

- Mattheüs 9: 1-8 
Zingen: Psalm 88: 1 en 6 – HEER, die mijn heil, mijn helper zijt 
Verkondiging 
Zingen: Gezang 291: 1 en 2 – Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 
Gebeden 
Aankondiging van de collectedoelen (Diaconale Collecte en Kerk) 
Geloofsbelijdenis 
Slotlied: Psalm 46: 1, 2 en 3 – God is een toevlucht t’allen tijde 
Zegenbede 
 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Intochtslied: Psalm 6: 1, 3 en 5 – HEER, toon mij uw genade 
 
1. Heer, toon mij uw genade, 
straf mij niet naar mijn daden, 
ik was in kwaad verblind. 
Komt mij uw hand kastijden, 
sla mij met medelijden 
als uw weerspannig kind. 

 
3. Keer weder, red mijn leven! 
Wil mij toch uitkomst geven: 
uw goedheid is zeer groot. 
Want wie kan U gedenken, 
wie kan U ere schenken 
in 't donker van de dood? 

 
5. Wijkt, werkers van het kwade! 
De Heer heeft in genade 
mijn smekingen verstaan. 
De Heer heeft in ontfermen 
geluisterd naar mijn kermen 
en neemt mijn bidden aan. 
 
Gezang 323: 1 en 8 – God is tegenwoordig 
 
1. God is tegenwoordig, God is in 
ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles 
zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 

 
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn 
hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw 
wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 

 
Gezang 395: 1, 3 en 4 – O Heer, verberg U niet voor mij 
 
1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U.  
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
 

 
3. Spreek zelf in mij het rechte 
woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het 
hoort. 

 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
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Psalm 88 
1 Een lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van de rietpijp. 
Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman 
2 HEER, God, mijn redder, ik roep tot U, ik schreeuw het uit, bij dag en bij nacht. 
3 Laat mijn gebed U bereiken, luister naar mijn klagen, 
4 ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. 
5 Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf, ik ben als een man aan het eind van zijn 
krachten, 
6 als een naamloze dode ben ik, als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie U niet 
langer denkt, losgerukt uit uw hand. 
7 U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte, 
8 uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. 
9 Bekenden hebt U van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie 
geen uitweg meer. 
10 Mijn ogen zijn dof van ellende, ik roep U aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen 
naar U uit. 
11 Doet U wonderen bij doden, staan schimmen op om U te loven? 
12 Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond? 
13 Weet men in de duisternis van uw wonderen of van uw weldaden in het land der 
vergetelheid? 
14 Daarom roep ik U om hulp, HEER, elke morgen nader ik U met mijn gebed. 
15 Waarom, HEER, verstoot U mij en verbergt U voor mij uw gelaat? 
16 Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar, verbijsterd moet ik uw woede verduren. 
17 De gloed van uw toorn overweldigt mij, uw verschrikkingen maken mij sprakeloos, 
18 als water omringen ze mij, dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in. 
19 Mijn beste vrienden hebt U van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis. 

 
Mattheüs 9: 1-8 
Terug naar Kafarnaüm 
1 Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. 2 Daar brachten een 
paar mensen een verlamde bij Hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij 
tegen de verlamde: ‘Houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ 3 Daarop zeiden 
enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Die man slaat godslasterlijke taal uit! 4 Jezus doorzag 
hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? 5 Wat is 
gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6 Ik zal u laten 
zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij 
tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7 En hij stond op en ging naar 
huis. 8 Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God, om 
de macht die Hij aan mensen verleent. 

 
Psalm 88: 1 en 6 – HEER, die mijn heil, mijn helper zijt 
 
1. Heer, die mijn heil, mijn helper zijt, 
des daags roep ik om mededogen, 
des nachts leg ik mij voor uw ogen. 
Hoor naar mijn stem die tot U schreit. 
Laat mijn gebed voor U verschijnen 
en niet in duisternis verdwijnen. 
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6. Doet Gij aan doden wondren, Heer? 
Staan schimmen op om U te prijzen? 
Vermeldt het graf uw gunstbewijzen? 
Geeft het uw wonderwerken weer? 
Herkent men in dat eindloos duister 
uw trouw, gerechtigheid en luister? 
 
Gezang 291: 1 en 2 – Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 
 
1. Nooit kan 't geloof te veel 
verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan 
krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 

 
2. Die hoop moet al ons leed 
verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
voor hen, die 't heil des Heren 
wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdling-schap 
vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 
Psalm 46: 1, 2 en 3 – God is een toevlucht t’allen tijde 
 
1. God is een toevlucht t'allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al 
dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
 

 
2. De Godsstad ligt aan blanke 
stromen. 
God staat haar bij, de dag zal 
komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 

 
3. Komt en aanschouwt des Heren daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade; 
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: ”Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.” 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 


