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ZONDAG 22 september 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Br. Jan Veltrop, PKN Vianen       

       Organist: Peter Geldof jr. 

      Lector: Eva van Dijke 

 
Welkom en mededelingen 
Welkomstlied: Ps. 146: 1+3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here) 
Stil gebed 
Votum en groet 
ELB 8 (Als een hert, dat verlangt naar water) 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Eerste lezing: Jesaja 38: 1 - 8 
Psalm 21: 1 en 3 (O Heer, de koning is verheugd!) 
Tweede lezing: Romeinen 8: 31 - 39 
Gezang 466 (Als God, mijn God, maar voor mij is) 
Verkondiging 

Tekst: Romeinen 8: 37 
“Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde 
heeft bewezen” 
Thema: “Even op bezoek” 

Hemelhoog 420 (Heer wijs mij uw weg) 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 399: 1 en 2 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer) 
Dankgebed en voorbeden; stil gebed en gezamenlijk “Onze Vader” 
Collecte 
Slotlied: Gezang 293: 1, 2 en 3 (Wat de toekomst brengen moge) 
Zegen 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 146: 1 en 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here) 
 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 

 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 

ELB 8 (Als een hert, dat verlangt naar water) 
 

Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Eerste lezing: Jesaja 38: 1 - 8 
Hizkia’s ziekte en genezing 
1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon 
van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Wikkel je zaken af, 
want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht 
naar de muur en bad tot de HEER: 3 ‘HEER, ik smeek U, neem toch in 
aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht 
en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen.    
4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5 ‘Ga naar Hizkia toe en zeg 
tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed 
gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6 en Ik zal 
jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze 
stad beschermen. 7 De HEER geeft je het volgende teken dat Hij zijn belofte zal 
nakomen: 8 Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden 
achteruitgaan in plaats van vooruit.”’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 
 

Psalm 21: 1 en 3 (O Heer, de koning is verheugd!) 
 

1. O Heer, de koning is verheugd! 
Hij wil uw almacht prijzen, 
U juichend dank bewijzen. 
Gij schonkt hem dapperheid en 
deugd. 
Gij hebt op zijn gebed 
hem door uw hulp gered. 

 

3. Al wat de koning had begeerd 
van U, o God, was leven; 
en Gij hebt hem gegeven 
een leven dat de tijd trotseert, 
een leven voor altijd 
in onverganklijkheid. 
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Tweede lezing: Romeinen 8: 31 - 39 
 
31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn?  
32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons 
allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken?  
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.  
34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons.  
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of 
vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?  
36 Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als 
schapen voor de slacht.’  
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft 
bewezen.  
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst,  
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, 
onze Heer. 
 
Gezang 466 (Als God, mijn God, maar voor mij is) 
 
1. Als God, mijn God, maar voor mij 
is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 

 
2. En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waatren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 

 
3. Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
ik wens mij niets daarneven. 
Veel meer dan 't meeste, dat ik 
vroeg, 
is mij in Hem gegeven: 

mijn hoogste goed, mijn troost in 
smart, 
het enig rustpunt van mijn hart, 
mijn eeuwig licht en leven. 

 
Hemelhoog 420 (Heer wijs mij uw weg, Opwekking. 687) 
 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 

 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
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2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 
 

3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 

4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 

Gezang 399: 1 en 2 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer) 
 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 

2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 
profeten, martelaars vermelden daar uw eer. 
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. 
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen! 
 

Gezang 293: 1, 2 en 3 (Wat de toekomst brengen moge) 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet, is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 


