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Eeuwigheidszondag

Kerkdienst:

16.30 uur: Drs. A.J. van der Toorn, CGK Leiden
Organist: Bastiaan Gunst
Lector: Joke Corbijn

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 43: 1,2 en 3

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 43: 4 en 5

Gebed

Schriftlezing Psalm 121 en Openbaring 7,9-17
Zingen Gezang 109: 1,3 en 4

2D DELBURR,

Verkondiging van Openbaring 7,9-17 (14b-15); thema: Veilig thuis — eindelijk;

eindeloos

Zingen Gezang 299: 1, 2,3 en 4
Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen Psalm 121: 3 en 4
Geloofsbelijdenis: Nicea-Constantinopel
Zingen Nieuwe Lied Boek 416

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Psalm 43: 1,2 en 3

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,

die niet aan trouw en waarheid hechten.

Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,

Psalm 43: 4en 5

4. Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart?

waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
ja, ik zal zingen tot zijn eer:

mijn redder is de Heer.

Schriftlezing Psalm 121 en Openbaring 7, 9-17

Psalm 121

! Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?

2 Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.

4 Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,

de wachter van Israél.

s De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

¢ gverdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
” De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,

¢ de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.



Openbaring 7

° Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle
landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in
hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. *° Luid riepen ze: ‘De redding
komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam! ** Alle engelen stonden
om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de
troon en aanbaden God ? met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid,
dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ =3
Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze
vandaan?’ * |k antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren
witgewassen met het bloed van het lam. > Daarom staan ze voor Gods troon en
zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit
zal bij hen wonen. ¢ Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon
zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. ¥ Want het lam midden voor
de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En
God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Gezang 109: 1,3 en 4

1. Hoor een heilig koor van stemmen, 3. Komende uit de verdrukking,

staande aan de glazen zee, en de kleren wit als sneeuw
halleluja, halleluja, in het bloed des Lams gewassen
God zij glorie, zingen zij. van het vuil van deze eeuw,
Menigten die geen kan tellen, in vervolgingen standvastig

als de sterren in hun glans, wachtende op U, hun Heer,
psalmen zingend, palmen dragend, overwonnen zij de satan

in de hemel is een dans. en de wereld neemt een keer.

4. Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.

Gezang 299:1,2,3en 4

1. Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!



2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen, wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.

Halleluja, halleluja!

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één: zij zingend voor de troon,

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.

Halleluja, halleluja!

Psalm 121: 3en 4

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,

des daags en in de nacht

houdt Hij voor u de wacht.

uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,

de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren

Nieuwe Lied Boek: 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God, hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn



