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ZONDAG 26 november 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Eeuwigheidszondag 

 
Kerkdienst: 
9.30 uur:  Ds. J. Nauta (PKN Middelburg) 

     Organist: Arjen van Dalen 

    Lector: Carla van Eijzeren 

 
Welkom en Mededelingen 
Zingen: Nieuwe Lied Boek 91a: 1 en 2  
We ontsteken de Paaskaars 
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen: Nieuwe Lied Boek 91a: 3 
Leefregel: Rom. 13: 8 - 10 
Gebed  
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 
Zingen: Kinderlied 'Vrede van God' Opwekking 602 
Schriftlezing: Genesis 49:29 - 50:9  en  Genesis 50:22 - 26 
Zingen: Psalm 43: 4 en 5 
Verkondiging -     “Op weg naar het beloofde land” 
Zingen: ELB 194 “Jeroesjalajiem stad van God”: 1, 2 en 4 
Herdenking van de overledenen 
     # Inleidende woorden 
     # Herinnering van namen 
     # Gedenken in stilte 
     # Luisterlied: ‘De mensen die wij missen’ (Sela) 
     # Ontsteken van de lichten 
     # Muzikaal intermezzo door de organist 
     # Zingen: Zingende Gezegend 281 vers 1, 2, 3 en 7 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte  
Zingen: Lied ‘Ga maar gerust’ (t.Sytze de Vries - m. Finlandia (Sibelius)) 
Zegen  

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Welkomstlied: Nieuwe Lied Boek 91a: 1 en 2  
 
Wie in de schaduw Gods mag wonen; naar Psalm 91 
 
1. Wie in de schaduw Gods mag 
wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als 
vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
Opdat je eens geluk zal zien. 

 
2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen 
beven, 
geen ziekte waar een mens van 
breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 
Nieuwe Lied Boek 91a: 3 
 
3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, - 
hij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn 
getrouwen, 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen.

 
Leefregel: Rom. 13: 8-10 
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de 
wet vervuld.  
9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op 
wat van een ander is’  
– deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb 
uw naaste lief als uzelf.’  
10 Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de 
liefde. 
 
Kinderlied 'Vrede van God' Opwekking 602 
 
1. Vrede van God,de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 

 
2. In Jezus’naam, In Jezus’naam, 
In Jezus’naam geef ik jou: 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou

 
3. Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

Tekst&muziek: Johan Bronsveld  

Arr.: Eric Lagerström.  

Solo: Frank van Essen.  

© Unisong Music Publishers. 
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Schriftlezing: Genesis 49:29-50:9  en  Genesis 50:22-26 
 
Genesis 49:29- 
29 Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: ‘Als ik straks met mijn 
voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de 
Hethiet Efron,  30 in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, 
de akker die Abraham van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf 
wilde hebben.  31 Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak 
en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven.  32 Het stuk land waarop die 
grot ligt, is van de Hethieten gekocht.’  33 Na zijn zonen deze opdracht te hebben 
gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit 
en werd hij verenigd met zijn voorouders. 
Genesis 50 
1 Jozef boog zich over zijn vader heen en kuste huilend zijn gezicht. 2 Hij droeg de 
artsen die hij in dienst had op om zijn vader te balsemen, en zij deden wat hij hun 
opdroeg.  3 Het balsemen van Israël duurde veertig dagen (zo lang duurt een 
balseming), en de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen. 4 Toen de 
rouwperiode voorbij was, zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: ‘Als u mij 
goedgezind bent, legt u dan het volgende aan de farao voor:  5 Mijn vader heeft 
mij kort voordat hij stierf laten zweren dat ik hem in het graf zou leggen dat hij in 
Kanaän heeft laten uithouwen. Ik zou graag toestemming krijgen om mijn vader 
daar te gaan begraven. Daarna zal ik terugkomen.’  6 De farao liet antwoorden: 
‘Het is goed, u mag uw vader daar begraven, zoals u hem hebt gezworen.’ 7 Zo 
ging Jozef op reis om zijn vader te begraven. Veel dienaren van de farao gingen 
met hem mee, alle hovelingen en alle andere vooraanstaanden van Egypte, 8 en 
verder Jozefs hele gezin, zijn broers en alle andere familieleden; alleen de 
kinderen en de schapen, geiten en runderen lieten ze in Gosen achter.  9 Er 
gingen ook wagens en ruiters mee, een zeer indrukwekkende stoet. 
 
Jozefs dood 
22 Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar.  23 
Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de kinderen van Machir, de zoon van 
Manasse, die hij beschouwde als zijn eigen kinderen.  24 Toen hij zijn einde voelde 
naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie 
uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede aan Abraham, 
Isaak en Jakob heeft beloofd.  25 Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot 
aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.’  26 Jozef stierf toen hij 
honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een doodskist gelegd, in Egypte. 
 
Psalm 43: 4 en 5 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
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5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 
ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer.

 
Evangelische Liedbundel 194 “Jeroesjalajiem stad van God”: 1, 2 en 4 
 
1. Er is een stad voor vriend en 
vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal. 
 

Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig 
huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 

 
2. Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal. 
Refrein 

 
4. Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal. 
Refrein

 
Herdenking van de overledenen 
     # Inleidende woorden 
     # Herinnering van namen 
16-12-2022 Jacob (Jaap) Minderhoud (geb. 18-03-1939), 83 jaar 
22-12-2022 Jacomina Susanna (Mientje) Mallie-Meerman (geb. 06-12-1929), 93 
jaar 
03-01-2023 Jannetje Jozina (Jannie) Kasse-de Jonge (geb. 11-01-1933), 89 jaar 
14-02-2023 Hendrika (Riet) Stroo-van Beek (geb. 15-10-1936), 86 jaar 
05-04-2023 Arie van der Toorn (geb. 29-01-1944), 79 jaar 
23-08-2023 Klazina (Klazien) Blankenburgh-de Wolf (geb. 25-09-1935), 87 jaar 
19-09-2023 Pieter Kasse (geb. 23-07-1930), 93 jaar 
     # Gedenken in stilte 
     # Luisterlied: ‘De mensen die wij missen’ (Sela) 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; geliefden, die nog steeds 
met ons verweven zijn. Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. God, U 
bent de Vader van de mensen uit de tijd. God, U kent de namen van de mensen 
die we missen; geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. Wij zien de lege 
stoelen; zij zitten aan uw tafel. God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons 
Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen. God, U kent 
de namen van de mensen die we missen. We delen de verhalen van wie ons 
dierbaar zijn. We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. God, U bent 
de Vader van het leven, voor altijd.   
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Wie huilt er onze tranen? Christus, Hij alleen! Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! Wie heeft ons leed gedragen? Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? Christus, Hij alleen! 
 

Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith. Muziek: James MacMillan, Adrian Roest. © 2022 Stichting Sela Music 

     # Ontsteken van de lichten 
     # Muzikaal intermezzo door de organist 
     # Zingen: Zingende Gezegend 281 vers 1, 2, 3 en 7 
 

Zingende Gezegend 281: Heer Jezus, als een licht zijt Gij 
 

1. Heer Jezus, als een licht zijt Gij 
gekomen in de nacht, 
ons meer nog dan de dood nabij, 
vertroostend, ongedacht. 
 
 

 

2. Als Gij ons licht niet was geweest 
dan was er slechts verdriet, 
een wond die schrijnt en niet 
geneest 
veel pijn, en anders niet.

3. Niet elk gebed wordt zo verhoord 
als ieder dat wel wil; 
wij gaan met uw beloften voort, 
uw toekomst maakt ons stil. 
 

7. Eens staan wij dan weer oog in 
oog, 
wij zien elkaars gezicht, 
en zingen samen, hemelhoog: 
God dank, Hij is ons licht! 
 

Lied ‘Ga maar gerust’ (o.a. mel. Opwekking 124) 
    

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist.    t.Sytze de Vries - m. Finlandia (Sibelius) 


