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ZONDAG 26 mei 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u: ds. Joan Bonhof 
                                      (CGK Utrecht)  
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Eva van Dijke 
               medewerking van de band  “To Connect”  

VIERING HEILIG AVONDMAAL 

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)  
Zingen: Opwekking 320 Ere zij aan God de Vader (staande)                                               
Stil gebed  
Votum en groet   
Zingen: Psalm 1:1,2 DNP 
Geboden  
Zingen: Psalm 51:2,5 
Gebed  
Zingen: Opwekking Kids 159 Vergeven 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
Schriftlezing: Galaten 5:13-26  
Zingen: Opwekking 343 Heilige Geest van God 
Verkondiging (tekst; thema) vers 25 Leven door de Geest 
Zingen: Gezang 477:1,2 Geest van hierboven 
Viering Heilig Avondmaal 
- Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Nodiging  
- Zingen Gezang 358:1,2,4 Genadig Heer 
- Gemeenschap van brood en wijn 
- Zingen: Gezang 358:5,6 
- Lofprijzing, dankgebed en voorbeden 
Aankondigen Collecte   
Zingen: JdH 57 Stromen van zegen (staande) 
Zegen  
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 320 
1.Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

3.Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk. 
 

 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer!

Psalm 1 DNP 
1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap 
mijdt, 
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, 
wie weigert om met spotters op te 
trekken. 
Gelukkig wie met blijdschap blijft 
ontdekken 
hoe rijk de wet is die de HEER hem 
geeft, 
wie dag en nacht uit deze woorden leeft. 

2. Hij is zoals een boom die is geplant 
in goede grond, dicht bij de waterkant. 
Wanneer het tijd is zal hij vruchten 
dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete 
dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem 
goed. 

 
Psalm 51 
2 Want tegen U, want tegen U alleen 
heb ik gezondigd. Red mij van het 
kwade. 
In diep berouw belijd ik U mijn daden, 
hoor naar de donkre stem van mijn 
geween. 
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw 
oog, 
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet 
waardig. 
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
uw woord is waar, uw vonnis is 
rechtvaardig. 
 

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 
't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van 
binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw 
aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o 
God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu 
verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen 
leiden. 
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Opwekking Kids 159 “Vergeven” 

als ik soms gepest word maar ik heb niks gedaan 

dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan 

maar ik heb gelezen ergens in Gods woord 

‘kwaad met kwaad vergelden’ is niet zoals het hoort 

en er staat geschreven dat ik moet vergeven 

niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7 

wat?! 490 keer? 

nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer 

 

altijd, altijd, overal en telkens weer 

nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer 

Zijn Heilige Geest om in liefde te leven 

zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander ook vergeven 

 

het is best wel moeilijk want iedereen die zegt: 

‘je moet gewoon terug slaan als iemand met je vecht’ 

maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug 

toen Hij met een zweep werd geslagen op Z’n rug 

en er staat geschreven dat ik moet vergeven 

niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7 

wat?! 490 keer? 

nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer 

 

altijd, altijd, overal……(2x) 

 

Galaten 5 
Leven door de Geest 
13  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14  want de 
hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar 
wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar 
wordt verslonden. 16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet 
toegeven aan aardse begeerten. 17  De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, 
en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd 
met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18 Maar wanneer u door 
de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19  De praktijken 
waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en 
losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, 
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gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van 
dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan 
deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van 
God. 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23  zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 
geen wet die daar iets tegen heeft. 24  Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn 
aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25  Als we 
leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26 Laten we elkaar niet 
uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 
 
Opwekking 343 
Heilige Geest van God,   ) 
vul opnieuw mijn hart.   )2x 
 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
 
Gezang 477 
1 Geest van hierboven, 
  leer ons geloven, 
  hopen, liefhebben door uw kracht! 
  Hemelse Vrede, 
  deel U nu mede 
  aan een wereld die U verwacht! 
  Wij mogen zingen 
  van grote dingen, 
  als wij ontvangen 
  al ons verlangen, 
  met Christus opgestaan. Halleluja! 
  Eeuwigheids-leven 
  zal Hij ons geven, 
  als wij herboren 
  Hem toebehoren, 
  die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2 Wat kan ons schaden, 
  wat van U scheiden, 
  Liefde die ons hebt liefgehad? 
  Niets is ten kwade, 
  wat wij ook lijden, 
  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
  Gij hebt de zege 
  voor ons verkregen, 
  Gij zult op aarde 
  de macht aanvaarden 
  en onze koning zijn. Halleluja! 
  Gij, onze Here, 
  doet triomferen 
  die naar U heten 
  en in U weten, 
  dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

Gezang 358 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
  wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
  verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
  maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
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2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
  het heilig feest van uw gedachtenis; 
  schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
  in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
  waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
  Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
  voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
  en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
  hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
  berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
  Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
  Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
  in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Johan de Heer 57 
1 Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
Stroomen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 
refrein: 
Stromen, stromen van zegen, 
Komen als plasregens neêr. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer. 
 
2 Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 
 
refrein 
 
3 Er komen stromen van zegen, 
Zend ons de heilstroom nu neêr! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
 
refrein
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