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ZONDAG 17 december 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

3e ADVENT 
Kerkdienst: 9.30 u ds. G.P.M. van der Linden 
    (CGK Hilversum) 
                     organist: Peter Geldof Jr 
                     lector: Eva van Dijke 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

- Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
- De 3e adventskaars wordt aangestoken 
- Zingen: Opwekking 525  - “jubel het uit’ (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 132: 2,3,10 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Kindermoment en we zingen het Projectlied 
- Schriftlezing:  Openbaring 20:11 – 21:8  
- Zingen: Gezang 26:1,4 
- Verkondiging  God maakt alles Nieuw 
- Zingen: Gezang 114:1,2,3 
- Wetslezing als Gods Woorden voor onderweg 
- Zingen: DNP Psalm 19:3  
- Dankgebed – voorbeden en dankzegging  
- Aankondigen van de collecte  
- Slotzang: Sela: Toekomst vol van Hoop  
- Zegen  

 

 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba – 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118-604946 voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
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Opwekking 525 
1.Jubel het uit. 
De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! (2x) 
Dus hemel, dus hemel 
en aarde. zingt! 
 

2.Jubel het uit. 
De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
een vreugdelied voor Hem (2x) 
een vreugde-, 
een vreugdelied voor Hem! 

3.Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 

zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht (2x) 
de liefde, de liefde 
die Hij bracht! 

 
Psalm 132 
2 Geen vrede kwam den koning toe, 
geen woning ter verlustiging, 
geen plek waar hij ter ruste ging, 
zolang zijn Heer geen vaste voet 
op aarde had, geen vestiging. 
 

3 Efratha heeft uw naam gemeld, 
het veld weerklonk: de Heer is daar!- 
Kom ga nu mee ter bedevaart; 
nu staat zijn zetel opgesteld 
waar Davids mare wordt bewaard. 

10 Daar staat de troon al opgericht, 
daar zetelt de gezalfde Zoon, 
in Davids stad, op Davids troon, 
al wie Hem haatten, schamen zich 
en bloeien zal zijn koningskroon! 
 
Projectlied “Advent” 
Dank God onze Vader, Hij heeft iets 
bedacht, 
een prachtig mooi plan dat geen mens 
had verwacht. 
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe 
begin. 
 
Gewikkeld in doeken, een voerbak als 
bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt 
een kind 
dat liefde komt brengen en kwaad 
overwint. 
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Openbaring 20 11Toen zag ik een grote witte troon 

en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en 

verdwenen in het niets. 12Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er 

werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het 

leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar 

hun daden. 13De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het 

dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn 

daden. 14Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de 

tweede dood: de vuurpoel. 15Wie niet in het boek van het leven bleek te staan 

werd in de vuurpoel gegooid. 

Openbaring 21 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 

eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 

bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een 

luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij 

zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 

zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 

rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het 

op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei Hij tegen 

mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie 

dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie 

overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8Maar 

voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met 

gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de 

leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de 

tweede dood.’ 

 
Gezang 26 
1 Daar is uit 's werelds duistre wolken 
  een licht der lichten opgegaan. 
  Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
  en gij, mijn ziele, bid het aan! 
  Het komt de schaduwen beschijnen, 
  de zwarte schaduw van de dood. 
  De nacht der zonde zal verdwijnen, 
  genade spreidt haar morgenrood. 
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4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
  de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
  Doe alle volken tot U vlieden, 
  dat al wat ademt voor U kniel! 
  Des Heren ijver zal bewerken, 
  dat Hij de zetel, U bereid, 
  met recht en met gericht zal sterken. 
  Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Gezang 114 

 

1   
Ik zag een nieuwe hemel zich 
verheffen, 

 een nieuwe aarde ontstond 

 om het geheim des levens te 
beseffen, 

 niet meer in zee gegrond. 

 Ik zag een stad verblindend 
naderkomen, 

 een middelpunt van feest, 
 Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
 van ouds moet zijn geweest. 

 
2   Jeruzalem is als een bruid getreden 
 voor God in wit en goud 

 en in haar held're ogen staat een 
vrede 

 door niemand ooit aanschouwd. 

 Een stem roept in het rond: nu gaat 
beginnen, 

 de koninklijke tijd, 
 de koning zal de koningin beminnen 
 die Hem is toegewijd. 

 
3   De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
 houdt bij de mensen hof 
 en alle tranen zal Hij van hun ogen 
 afwissen tot zijn lof. 
 Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
 nergens verdriet meer zijn, 
 de eerste dingen werden uitgewezen, 
 voorbij ging alle pijn. 
 
De Nieuwe Psalmberijming 19 
3. Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 

Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 
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Toekomst vol van hoop – Sela 
 

1.In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 

2.Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

3.U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

4.U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 

5.U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

6.U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 

7.U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

8.U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

9.U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


