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lector: Eva van Dijke
medewerking van de band “To Connect”

In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Julia Abrahamse,

Guus de Bruin Roose en Sijmen Pelleboer

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 100: 1,2 en 3

We richten ons naar God

Zingen: Psalm 100: 4

We luisteren naar de geboden des Heeren
Zingen: gezang 836: 1 en 2 (NLB)
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen: lemand als Ruth — Elly en Rikkert
De kinderen gaan naar de kinderkerk
Schriftlezing: Matthels 6 vs 19-34
Verkondiging: “jullie hemelse Vader”
Zingen: Psalm 103: 5en 7

De kinderen komen terug uit de kinderkerk
Zingen: Ik wens jou (trinity)

Lezing doopsformulier.

Zingen: Dooplied van Sela

Vragen aan de ouders

Bediening van de heilige doop aan Julia, Guus en Sijmen
Zingen: Psalm 105: 5 (ob)

Aanbieden doopsgeschenken

Zingen: Psalm 105: 18

Dankzegging en voorbeden

Aankondigen collecte

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela)
We ontvangen de zegen
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Psalm 100

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

3 Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn
Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote nhaam.

Gezang 836 NLB

1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

lemand als Ruth — Elly en Rikkert

Kijk daar lopen Ruth en Naomi
Zomaar twee vrouwen

Hand in hand

Met hun hele

Hebben en houwen

Zij ze op weg

Naar een ander land

Naar Israél dat verre land
Naar Israél dat verre land

lemand als Ruth
Standvastig en trouw
Zo zou ik willen worden
lemand als Ruth

Een fantastische vrouw
Zo zou ik willen zijn

Hij kijkt naar haar, ze valt op hem
Hij kijkt naar haar, ze valt op hem

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt.”

4 Want God is overstelpend goed,
die ons vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Dan zegt Naomi:

Je kunt nog terug
Naar jouw eigen volk
Ga nu maar viug
Nee zegt Ruth

Uw lot is mijn lot

Uw volk is mijn volk
Uw God is mijn God

Jonge Ruth en oude Naomi
Vinden een huisje

In Bethlehem

Ruth zoekt werk

Op 't land van Boaz

Hij geeft haar brood

En ze lacht naar hem



Dan zegt Naomi: Goed zegt Ruth

Dat wordt je man Zijn lot is mijn lot
Doe wat ik zeg Zijn volk is mijn volk
Geloof dat het kan Zijn God is mijn God

lemand als Ruth...

Matteus 6

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en
dieven breken in om ze te stelen. ?° Verzamel schatten in de hemel, daar vreten
mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. ?* Waar je
schat is, daar zal ook je hart zijn.

22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je
lichaam verlicht zijn. > Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam
duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie
kunnen niet God dienen én de mammon. »> Daarom zeg Ik jullie: maak je geen
zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over
wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet
meer dan kleding? “° Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten
niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn
jullie niet meer waard dan zij? *” Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook
maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? “¢ En wat maken jullie je zorgen
over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken
niet en weven niet. ?° Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed
als een van hen. °° Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en
morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer
zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? °' Vraag je dus niet bezorgd af:
Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons
kleden? — *? dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. ** Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden. ** Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad.

Psalm 103
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
3



7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Ik wens jou - Trinity

1.Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel
vol met brood

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

3.een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

5. een muur voor de wind
en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

Dooplied - Sela

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd
is.

2.1k wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig
te bestaan

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije
tiid

met kinderen om je heen, tot aan het
eind

4.’k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die
je kent

dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

6.1k bescherm je voor de wind, en vindt
voor jou een schuilplaats

in de nacht maak ik een vuur want dan
word jij niet bang

in het donker loop ik naast je als een
trouwe engel

ik ben hier, wij gaan samen, heel je
leven lang

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld beuvrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.



Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Psalm 105 (OB)

5 God zal zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Psalm 105

18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,

zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.

Prijs God om al zijn majesteit.

Hij leidt ons tot in eeuwigheid.



Toekomst vol van hoop - Sela

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Wanneer je n.a.v. €én van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zwww.gasthuiskerk.nl.
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